
De Eerste Lezing 

een bijbelgroep  

over het Eerste (Oude) Testament     

en over de brieven 
 

 
 





De meeste katholieken denken bij de Bijbel vooral aan de 

verhalen over Jezus, het Evangelie. Maar de Bijbel is veel 

méér: 

• vóór het Evangelie komt het Eerste Testament: de 

eeuwenlange geschiedenis van het volk Israël met 

hun God JHWH, vóór de geboorte van Jezus. Een 

geschiedenis die is vastgelegd in verhalen, 

spreuken, gedichten en visioenen. 

• na het Evangelie komen brieven, die circuleerden 

onder de eerste christengemeenschappen, 

volgelingen van de gestorven en verrezen Heer 

Jezus Christus. De meeste van deze brieven zijn 

geschreven door de apostel Paulus. 
 

Één keer per maand komen we bij elkaar in een Bijbel-

groep, om deze wat minder bekende gedeeltes van de 

Bijbel te lezen en te bespreken: een tekst uit het 

Eerste/Oude Testament en uit een brief, al dan niet van 

Paulus. 
 

We bespreken steeds de Bijbelteksten die in de 

Eucharistievieringen van de eerstvolgende zondag als 

‘eerste lezing’ op het lezingenrooster staan. We kijken 

o.a. wat deze te maken hebben met de Evangelie-lezing. 
 

Er wordt van de deelnemers geen voorkennis verwacht. 

Interesse is voldoende. 



Data in de tweede helft van 2021: de woensdagen  

29 september, 20 oktober, 24 november en 15 december,  

steeds van 19.30 tot ca. 21.00 uur. 

 

Opgave kan per avond.  

Kosten: € 2,50 per avond (incl. koffie/thee en kopieën) 

 

Heeft u interesse? U kunt u opgeven bij de receptie van 

Klooster Wittem, tel 043 4501741, of per e-mail: 

a.potma@redemptoristen.nl 
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